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WATER

Opening zondag 29 september om 16:00 uur
Openingswoord door filosoof René ten Bos
auteur van o.a. het boek ‘Water’ en voormalig Denker des Vaderlands

Helder, spiegelend, stil, soepel, wassend
Woest golvend, stromend, vormeloos, ongrijpbaar
Water als oerbeeld, als basis, als fascinerend onderwerp

Met werk van:
Fennanda Eleveld
werken op papier en schilderijen in gemengde technieken
Suzanne Glerum
olieverfschilderijen en kleireliéfs, gegoten in beton
Annelinde de Jong
ruimtelijke installatie van papier, gemaakt met grondstoffen uit de omgeving
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